Afscheidsbrief vraagt om reactie

Enige weken geleden heeft de redactie
van Eilanden Nieuws telefonisch con-
tact gehad met de heer R. Wolterink
wit Rijssen. De heer Wolterink is
gevraagd om onderstaande brief in
Eilanden Nieuws te laten plaatsen,
teneinde uit te zoeken wie van onze
lezers de brief herkent, en de heer
Wolterink zo mogelijk aan namen van
nabestaanden kan helpen.

Het is een brief van iemand die weet, dat hij
gefusilleerd zal worden. Waarschijnlijk is de
brief door de betreffende persoon als
afscheidsbrief geschreven, en in de hoop dat
deze bij familie terecht zou komen, wegge-
gooid of aan iemand afgegeven. Later is de
brief door iemand gevonden, echter er is
geen actie ondernomen. De mevrouw die de
brief heeft gevonden is inmiddels overleden,
en daar er geen enveloppe met adres o.i.d.
aangetroffen is, zijn er slechts weinig gege-
vens bekend. Hier volgt de brief (met enigs
taalfouten, maar er is getracht een zo
getrouw mogelijke weergave te schetsen):

Januari 1945
Lieve Moeder,
Moeder Maai en Willy,

Dit zijn de laatste woorden in gedachten die
ik op papier zet, ik zal kort wezen, omdat
hier niet veel meer te zeggen is. Vader is rus-
tig ingeslapen en verwacht mij, want mijn
Heiland wacht op mij. Wees voor elkaar als
zusters. Moeder Maai en Willy blijf in het
geloof, dit is vaders wil. Hij heeft gegeven
om leven, hij neemt en bestiert zijn geloof. Ik
had graag blijven leven, om voor jullie te
zijn wat vader was. Het mag niet zo wezen.
Spoedig zal ik met vader verenigt zijn en van
deze aardse ellende verlost zijn. Wij zullen
elkander weer ontmoeten en dan bij elkaar
blijven. Jullie zijn mijn laatste gedachten,
ook oma en opa en vader en moeder op Flak-
kee. Deze aardse bezoeking is spoedig voor-
bij. Ik zal de laatste uren van mijn leven
gedragen zoals te verwachten was. Verdeel
al wat ik heb bezeten, naar mijn eigen goed-
dunken. Geef mijn ring aan Maai en gedenk
de mijne bij leven. Alles is anders verlopen
dan onze hoop en gedachten geweest zijn.
Deze beschikking is voorbestemde gunst.
Moeder blijft vertrouwen op God. Hij neemt

mij tot zich. Daar bij onze Vader zien wij
elkaar weer. Wij moeten allen sterven. 20
Jjongens hier zitten wij nu met gereformeerde
mensen. Wij hebben ons laatste avondmaal
genoten en bijstand gehad van een Lutters
Veldprediker. Om 2 uur deze middag wordt
het vonnis getrokken door de kogel. Mijn
laatste gedachten zal voor jullie zijn. En
voor de bevrijding van ons land. Vergeef
hun wat ze doen. Lieve gedachtenissen, want
ook ik vergeef hen hunne daden, omdar ze
niet weten wat ze afsnijden. Moeder ik maak
een einde aan deze pijniging. God onze
Vader zijn met jullie allen, en zegenen ver-
der jullie leven, behoede je voor verdere sla-
gen.

Blijf Hem verwachten.

In laatste gedachten
Hans

Mocht u, als lezer, de brief herkennen, of
wilt u graag een kopie van het origineel —
mogelijk ter herkenning van het handschrift
— onder ogen krijgen, dan kunt u contact
opnemen met de heer R. Wolterink, School-
straat 50, 7461 EH Rijssen, tel.: 0548-
514575. Ook kunt informatie verkrijgen bij
de redactie van Filanden Nienws 1on seweg
13, 3245 KE in Sommelsdijk, tel.: (0187)
471021. :
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